
 

6e Jaargang 15 juni  2025 
 

Met deze brief willen wij u op de hoogte houden van het 
kerkelijk gebeuren.   

  

  We zenden de dienst van vanmorgen uit via LIVESTREAM 

  Vanwege vacantie kunt u om te klikken een oude nieuwsbrief gebruiken. 

  Mocht u deze niet meer hebben ga dan naar:  

   youtube livestream centrum west vlaardingen 

   

LIEF EN LEED  
 
De bloemen gingen vorige week  naar de heer en mevrouw Van der Burg-van Haastert, Jacob van 
Assendelftplaats 6 

BERICHT VAN OVERLIJDEN 
Afgelopen maandag bereikte ons het trieste bericht dat, op weg naar de Pinksterdienst in de Pauluskerk, 
waar hij zou spelen, is overleden onze 71-jarige organist Jan Blankers. Jan is ruim 60 jaar organist geweest, 
waaronder bij ons in Vlaardingen, in de Pauluskerk in Rotterdam en in de Dorpskerk in Kethel. Hij woonde 
met zijn vrouw Lida in Rhoon. A.s. zaterdag 14 juni zal er een dankdienst gehouden worden in de Dorpskerk 
in Kethel, Noordeinde 10 in Schiedam om 10.30 uur, waarna Jan begraven zal worden op de begraafplaats 
Holy aan de Olmendreef te Vlaardingen. Hierna is er nog gelegenheid tot condoleren. U kunt de dankdienst 
ook volgen via de livestream, zie: 222.pgkethel.nl. Wij zullen Jan ontzettend gaan missen! Wij wensen Lida 
en de verdere familie van harte Gods steun en zegen toe! 

 
 
ENQUETE 
Als u dit nog niet heeft gedaan, wilt u dan alsnog het ingevulde enqueteformulier inleveren in de kerk? 
Alvast bedankt! 
 
VERHUISBERICHT 
Zoals bij de meesten van U inmiddels bekend gaan Marca en ik verhuizen naar Maassluis. 
Na ruim 41 jaar Melis Stokelaan vinden wij dat dit nu het juiste moment hiervoor is.   

  

  

 



Tot de fusie per 1-1-2027 zal ik, met toestemming van de kerkenraad, uw penningmeester van de wijkkas 
blijven. 
Ons nieuwe adres wordt per 22-7-2025: Merellaan 451, 3145 ER Maassluis. 
 Per 22-7-2025 komt ook ons vaste telefoonnummer (010-4359589) te VERVALLEN. 
 Ik ben mobiel bereikbaar op: 06-20115909. Als U mij niet kunt bereiken, dan kunt u ook eventueel bellen 
naar de mobiel van Marca: 06-13047033. 
 
Voor praktische zaken zoals, een contante gift, een te declareren bon of iets dergelijks, dit kunt u in 
principe aan mij of Marca afgeven als wij aanwezig zijn tijdens een kerkdienst. U mag mij ook altijd bellen 
om hierover iets af te spreken. Volgens mij zal dat dan best goed komen. 
 
Een hartelijke groet, ook namens Marca, 
 
Paul Faas 
Wijkpenningmeester Centrum-West 
IBAN: NL24 INGB 0000 602 928 
 
 

15 juni 2025 

 
 

 

Zondag               : Trinitatis 

Voorganger            : dhr. R. van Herwaarden 

Organist/pianist   : Hans Treurniet 

Lector                        :        Yvonne van Brederoode 

Ouderling   :  Wim van Klaveren 

Diaken   :  Joke de Zwart 

 

VOORBEREIDING 

Orgelspel:  

 Welkom en algemene mededelingen 

Aansteken van de kaarsen 

Stil gebed 

Zingen:   Lied 8: 1, 2 en 3 

Bemoediging 

Vg. : Onze hulp is in de Naam van de Heer 

Gem. : die hemel en aarde gemaakt heeft, 

Vg. : die trouw blijft tot in eeuwigheid 

Gem. : en niet laat varen het werk van Zijn handen. 

 

Groet 

 



Vg. : Genade zij u en vreder van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. 

Gem. : Amen 

Zingen:  Lied 8: 4 en 5 

Smeekgebed  eindigend met gezongen Kyrie acclamatie: 301a  G: Kyrie eleison 

Zingen:  Lied 705: 1, 3 en 4 

DIENST VAN HET WOORD 

Gebed van de zondag/gebed om verlichting van de heilige Geest 

Zo bidden wij samen  

Gem. : Amen 

 

 

Eerste Schriftlezing:   Spreuken 8: 22 - 31 

Zingen:   Lied 237: 1, 2 en 3 

Evangelielezing:  Johannes 3: 1 - 16 

Zingen:   Lied 339a (acclamatie ‘U komt de lof toe’) 

Verkondiging Thema  :   ‘Opnieuw geboren worden’ 

Zingen:   Lied 686: 1 t/m 3 

GAVEN EN GEBEDEN 

Diaconale mededelingen 

Inzameling van de gaven onder orgelspel:  

De collectes zijn deze zondag voor: 

1. Diaconie 
2. Wijkkas 

Diegenen die de dienst thuis meevieren, kunnen hun (collecte)gift voor beide bestemmingen 

in één bedrag overmaken op de bankrekening van de Diaconie: NL68 RABO 0373 7394 43. 

Tenzij bij de overschrijving anders vermeld, wordt uw gift evenredig verdeeld over beide 

collectedoelen.  

Bericht van overlijden, waarna wij zingen Lied 754 : 1 en 2 

Dienst der gebeden 

- Dankgebed 
- Voorbeden, elke voorbede te beëindigen met:  

Vg. Zo bidden wij samen  
Gem.: Gebedsacclamatie: ‘Adem van God, vernieuw ons bestaan’. Lied 368g  



Stil gebed 

Onze Vader 

ZENDING EN ZEGEN 

Zingen lied:  275: 1, 2 en 5 

Zending 

Zegen: 

Gem.   : AMEN   

Orgelspel:  

ONTMOETINGSOCHTEND volgende week zaterdag 21 juni  2025 voor: 

• Inleveren oud papier 

• Voedselbank : een pak pannenkoekmeel en rozijnen Een kopje koffie 

• Een kopje koffie/thee met wat lekkers. 
 

 

Uitnodiging voor de ouderen ontmoetingsmiddag Protestantse Gemeente Vlaardingen 
 
Wanneer:  donderdag 10 juli van 14.30 – 18.30 uur (inloop vanaf 14.00 uur) 
Waar:  Kerkcentrum Holy (Reigerlaan 47a, 3136 JJ, Vlaardingen) 
 
Op deze middag staat ontmoeten van elkaar centraal. Maar er is ook een inhoudelijk programma. Ds. Geert 
van Meijeren zal een korte meditatie verzorgen. We zingen een aantal liederen. Annemarie Fokker komt 
vertellen over de schrijver W.G. van de Hulst. 
We sluiten de middag af met een broodmaaltijd waarbij soep niet zal ontbreken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de herinneringen uit die tijd op te halen, verzorgt Annemarie Fokker een presentatie over ‘Het leven 
en werk van de schrijver W.G. van de Hulst’. Op de boekentafel kunt u bijna alle boeken van deze schrijver 
inzien, maar ook kopen, net als de nieuwe ansichtkaarten van W.G. van de Hulst junior.  
 

 

W.G. van de Hulst leefde van 1879 tot 1963 en schreef meer 
dan 100 kinderboeken. Er zijn er miljoenen van verkocht. 
Ontelbare kinderen kregen met Kerstfeest een boekje met een 
sinaasappel. 
Kent u ze nog? Rozemarijntje, Jaap Holm, Gerdientje, in de 
Soete Suikerbol en Het wegje in het koren? De 
meesterverteller W.G. van de Hulst heeft vele harten geraakt. 
 
Misschien heeft u wel boeken van hem thuis in de boekenkast 
staan. Neem ze gerust mee naar de middag.  
 



         
 
Een middag vol herkenning, waarop we weer even ‘terug in de tijd’ gaan.  
Iedereen is van harte welkom! En neem gerust iemand mee.  
De middag is laagdrempelig en we noemen het ouderenmiddag. Maar 70+ ook van harte welkom.  
 
Graag wel u komst van te voren aanmelden vóór 1 juli bij: 
Henk Kamminga, 06 – 288 30 857, hk@solcon.nl 
Jelly Vegt, 06 – 281 69 107, jellyvandemerwe@gmail.com  
 
Probeer zoveel mogelijk zelf vervoer te regelen. In uiterste gevallen kan vervoer heen en terug geregeld 
worden. Geef dit aan bij het aanmelden. 
We kijken er naar uit u allen te ontmoeten. 
 
De werkgroep ouderen wijkbreed PgVl (Carina, Arie, Carola, Anjo, Laura, Jelly en Henk) 
 
AZC 
In april maakte de gemeente Vlaardingen het principebesluit bekend dat het te bouwen AZC voor 100 asielzoekers 

gepland was naast de begraafplaats Holy. Dit veroorzaakte onrust bij de omwonenden en al snel werd een online 

petitie geopend die door ca. 3700 mensen werd ondertekend. Een aantal fracties in de gemeenteraad vroeg een 

spoeddebat voor aan.  

In dat spoeddebat op 17 april werd met een meerderheid van stemmen een motie aangenomen tegen de vestiging 

van een AZC op de plande locatie. Het gemeentebestuur gaf direct aan de uitslag van de stemming te respecteren, 

maar houdt vast aan de komst van het AZC, zij het op een andere locatie. Die locatie is inmiddels bekend: de 

boerderij in de Zuidbuurt. Het debat daarover heeft op 11 juni plaatsgevonden. 

Uiteraard is dit een zaak die op het politieke vlak zijn beslag moet krijgen, maar wat de Protestantse Gemeente te 

Vlaardingen verontrustend vindt in de berichtgeving, is dat door sommigen asielzoekers werden weggezet als 

gelukszoekers en onruststokers. 

Daarom heeft de PGV een signaal willen afgeven. Laten we deze mensen niet op voorhand afschrijven. Neem ook 

eens de moeite om je van hun situatie op de hoogte te stellen. 

Afgelopen woensdag heeft u in Nieuwsblad Vlaardingen een paginagrote advertentie kunnen lezen namens de PGV, 

bestaande uit een gedicht met op de achtergrond een fragment uit het schilderij van Juan Heinsohn, in 1975 

gevlucht uit Chili. In de tekst eronder is het humanitaire aspect op de voorgrond geplaatst. Als kerkelijke gemeente 

voelen wij ons verplicht om het voor de zwakkeren en de (nog) rechtelozen op te nemen.   

We hopen dat ook u deze gedachten ondersteunt, of als het besluit van de gemeente Vlaardingen gevoelens van 

onrust bij u teweegbrengt, dat u bereid bent het gesprek aan te gaan met een kerkenraadslid. 

Zo'n grote advertentie kost veel geld. Als u een bijdrage wilt leveren ter bestrijding van de onkosten, dan kunt u dat 

doen via het rekeningnummer van uw wijkdiaconie: 

NL16 INGB 0003 5314 05 t.n.v. Diaconale Wijkkas Centrum-West.  

mailto:hk@solcon.nl
mailto:jellyvandemerwe@gmail.com


Het is in een kwestie als deze belangrijk dat er een krachtige stem uit voor velen onverwachte, maar ook 

onverdachte hoek opklinkt. Maar die stem is ook een oproep tot verzoening en een poging om het gesprek aan te 

gaan. Niet in de eerste plaats op basis van argumenten, maar juist op basis van gevoelens van medemenselijkheid. 

 

 
 
 


