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Aanstaande zondag, 12 oktober is Mw. Jacolien Immerzeel onze voorganger in de 
viering in het Kerkcentrum. De week er op, zondag 19 oktober zal Mw. Petra Nijboer 
voorgaan in de viering. Zelf schrijft zij hieronder iets over deze dienst. Beide diensten 
beginnen om 10:00 uur en zijn tevens te volgen via de livestream PWH Vlaardingen. 
 
Zondag 19 oktober mag ik uw voorganger zijn. Op het rooster staan Genesis 32: 23-32, 
waar het gaat over de worsteling van Jacob, en Lucas 18: 1-8, waar het gaat over de 
onrechtvaardige rechter die de weduwe toch recht verschaft, niet omdat hij rechtvaardig 
is, maar om van haar af te zijn. Genoeg stof om over na te denken. 
Petra Nijboer  
 
Zondag 19 oktober : dag van de ontmoeting 
Een fijne gelegenheid voor ontmoeting, een praatje en gezellig samenzijn op de zondag 
De soep is warm om 13.00 uur. En samen met een broodje is het een lekkere lunch. 
Daarna is er een gezellige middag, die we met elkaar kunnen invullen. 
Vooraf opgeven is wel gewenst. Dit kan via de intekenlijst in de hal van de kerk of  
via e-mail: secretariaat.willbrord-pax@goedeherderparochie.nl of tel. nr. 06-10709911. 
Ria Witvoet 
 
Bedankt (1) 
We willen hierbij graag iedereen bedanken voor de kaarten en mooie woorden, die wij 
mochten ontvangen na het overlijden van onze vader en schoonvader Maarten van Ree. 
De dankdienst in de kerk was precies zoals mijn vader het graag had gewild. Petra 
Nijboer heeft ons heel liefdevol begeleid en de Cantorij heeft prachtig gezongen. Onze 
ouders hebben zich altijd enorm gesteund gevoeld door Petra en de vrienden en 
bekenden van de kerk en daar willen wij jullie hartelijk voor bedanken.  
Namens de familie Van Ree, Carolien  
 
Bedankt (2) 
Heel veel dank voor de prachtige bos bloemen en complimenten voor de mooie kaart. 
Gelukkig ben ik weer aardig op de been. 
Hartelijke groet, 
Coco Sonneveld 
 
Oproep medewerker Oud Papier Actie (OPA) 
Wie komt ons OPA-team versterken per januari 2026? 
Omdat één van onze vaste medewerkers eind van het jaar gaat stoppen na ruim 10 jaar 
met zijn hulp bij de container, zijn wij opzoek naar iemand die op de 1e zaterdag van de 
maand, 3 uurtjes wilt helpen bij de container van 9-12 uur.  
Voor koffie en koek wordt gezorgd. Gezellig sporten, zonder kosten!! 
U kunt zich aanmelden bij een van de OPA’s of bij Ruud Polet. 
Mobiel:06-13740646 of Email: repolet52@outlook.com. 
Alvast bedankt voor uw steun. 
Namens het OPA-team: Henk, Jan, Peter en Ruud. 
 



In memoriam Hans van Ekelenburg 
Op 19 september 2025 is overleden Hans van Ekelenburg in de leeftijd van 82 jaar. 
Wij hebben Hans door zijn vader leren kennen. Mijn eerste contact met Hans ontstaat 
door het doosje met preken van zijn vader Dirk. Zijn vader was hulpprediker in Nieuw-
Amsterdam bij ds. Mackaay. Eigenlijk zou hij als zendeling naar Indonesië uitgezonden 
worden. De tweede Wereldoorlog verhinderde de geplande reis. Als Hans 2 jaar is wordt 
zijn vader opgepakt vanwege verzetsactiviteiten en naar KZ Neuenganmme 
overgebracht. Kort na de bevrijding overlijdt hij aan de gevolgen van het 
concentratiekamp. Het gemis van zijn vader en de zoektocht naar zijn verleden hebben 
het leven van Hans bepaald. Afgelopen mei hebben we samen de tentoonstelling 80 jaar 
bevrijding gemaakt. Een maand geleden is Hans met Gré en enkele familieleden terug 
gegaan naar het ziekenhuis bij de Lübeckerbocht waar zijn vader is overleden. Voor de 
Vlaardingen gemeenschap heeft Hans veel betekent. Hij is de initiator van het 
Wellingtonmonument. en vorig jaar heeft hij samen met anderen het vissersmonument 
weer in ere hersteld. Het verleden herdenken, was zijn levenswerk. Op 29 september 
hebben we afscheid genomen. Eén van de liederen is het Nearer my God to Thee. Na 
een intensief en bewogen leven mag Hans bij God en Vader van Jezus Christus rust 
vinden.  
Ds. Hugo M. Habekotté 
 
Afkondiging gemeentemiddag en -avond  
Op 28 oktober vindt in de Bethelkerk een gemeentemiddag en gemeenteavond plaats. 
We hebben een mooi programma voorbereid rond de samenvoeging van onze drie 
wijkgemeenten. Hilda Freije (Kerkvitaal) daagt ons door middel van de interactieve 
werkvorm Wall of Wonder uit om na te denken over de gemeente die we straks willen 
zijn. Wat wordt onze gezamenlijke identiteit als nieuw te vormen wijkgemeente in 
Vlaardingen? Waar zijn we trots op? Waar willen we mee verder? Maar ook: Waar willen 
of kunnen we afscheid van nemen? Wij zien uit naar een mooie en inspirerende middag 
en avond.  
De gemeentemiddag begint om 14:30 uur. De gemeenteavond begint om 19:30 uur. U en 
jij bent van harte voor één van beide bijeenkomsten uitgenodigd.  
 
Namens het ‘Triplemoderamen’, 
pastor Annabell de Jong en Ds. Hugo M. Habekotté  
 
 


