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Deze keer zijn er niet zoveel berichten specifiek voor onze wijkgemeente. Wel staan
er elders in deze Onderweg berichten over de enquéte van de zomerdiensten en
activiteiten die interessant kunnen zijn voor heel Vlaardingen.

Komende zondag, 28 september en ook op 5 oktober zal onze wijkpredikant, Ds.
Hugo Habekotté, bij ons voorgaan in de viering. Beide beginnen om 10:00 uur en zijn
ook te volgen via onze YouTube-livestream PWH Vlaardingen. U bent van harte
welkom.

André Betsema

Oud Papier Actie (OPA)

Op zaterdag 4 oktober staan wij weer klaar om tussen 9:00 — 11:30 uur uw oud
papier, karton, boeken, tijdschriften en encyclopedieén in ontvangst te nemen.
Véor de container staat er een tafel, zodat u het makkelijk kunt afgeven en er
tegenover een tafel met krat voor de Voedselbank t.b.v. het product v/d. maand:
Shampoo.

De papierprijs daalt helaas weer, daarom hebben wij véél kilo’s nodig om de goede
doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen?

Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de afvalbak.
Moedig ook uw familieleden, kennissen en vrienden aan om bij ons hun oud papier
en karton te komen brengen, zodat wij een nog vollere container krijgen!!
Opbrengst juli: 2.020 kg - € 121,20 en augustus: 2.000 kg - € 105,00.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 4 oktober,
namens de OPA’s:

Henk, Jan, Peter en Ruud

Help de voedselbank met het ‘Product van de maand’

Deze maand is dat SHAMPOO.

Inleveren zaterdag 4 oktober bij inzameling oud papier of zondag 5 oktober in het
Kerkcentrum. Bij voorbaat weer dank voor uw medewerking!

De opbrengt van vorige maand, wasmiddel, was fantastisch!

Atie van Witzenburg

Wij gedenken Maaike Dirksje Bol (overleden op 30 augustus, 78 jaar)

Marijke verbleef de afgelopen jaren in GGZ Delfland. Marijke was intelligent,
zorgzaam, serieus, ordelijk en kon goed organiseren. Ze was sportief, en hield van
kunst en van dieren. Ook was ze ambitieus in haar werk in de ouderenzorg. Ze had
een grote betrokkenheid naar mensen, zowel in haar werk als privé. Ze was ook
zoekend en kende veel onzekerheid. Marijke had van jongs af aan een psychische
kwetsbaarheid, maar wist zich vaak boven de mentale dieptepunten uit te tillen. De
laatste keer niet meer. Ze gleed steeds verder weg, tot groot verdriet van haar
naasten, niet in de laatste plaats van Nel, die haar ook na hun huwelijk trouw bleef
met steun, zorg en liefdevolle aandacht.

Marijke zocht altijd naar de kern van de relatie met God. De God die haar bleef zien
als de mens die ze was, De God die door ziekte, kwetsbaarheid en onbereikbaarheid
heen kijkt. Marijke was haar psychische kwetsbaarheid niet, ze had deze. Er waren



veel zorgen om haar en dat was zwaar, maar ze was meéer dan haar ziekte, ze heeft
een leven geleefd, ze laat herinneringen achter, heel verdrietige én heel mooie.

Aan haar moeilijke weg is nu een einde gekomen. Op maandag 8 september was het
afscheid in de aula van begraafplaats Holy. Daarna is ze in besloten kring naar het
crematorium gebracht. Dat haar naasten zich gedragen mogen weten door de
Eeuwige.

Petra Nijboer



