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Pasen 2025 
De Heer is waarlijk Opgestaan! 
Het is de acclamatie die tijdens de Paasmorgenviering van 20 april opnieuw mag 
klinken. De dood is overwonnen, het licht sterker dan het duister. Het wordt een 
feestelijke dienst waaraan Gospel- en Popkoor Glorious Touch haar medewerking 
verleent.   
Aansluitend aan de dienst worden twee kinderen van Joost en Nora van Duuren ten doop 
gehouden. Joost en Nora wonen met hun gezin in Duitsland en hebben gevraagd of het 
mogelijk is dat Justus (8 jaar) en Mia (6 jaar) in de Protestantse gemeente Holy gedoopt 
mogen worden. Als kerkenraad hebben wij hierin toegestemd. De doopplechtigheid 
vindt aansluitend aan de Paasviering plaats. Hierbij zullen het gezin, familie en enkele 
genodigden aanwezig zijn. Ook de kinderen van de kindernevendienst en de 11+groep 
zijn hierbij hartelijk uitgenodigd. Uiteraard is het gezin en zijn familieleden tijdens de 
Paasdienst aanwezig. Wij hopen dat u hun bij deze bijzondere gelegenheid hartelijk wilt 
ontvangen. Met elkaar zien we uit naar een feestelijk samenzijn.  
ds. Hugo M. Habekotté 
 
Op zondag 27 april is Pastor Guus Ruijl onze voorganger. Wellicht voor u in Holy een 
onbekende, maar in Centrum-West zeker niet. Guus heeft jaren als kerkelijk werker 
gewerkt in Grote Kerk-Zuid en Centrum-West en daarna in Rotterdam-Zuid. 
Beide vieringen beginnen om 10:00 uur en worden live uitgezonden via onze YouTube 
Livestream PWH Vlaardingen. 
André Betsema 

 
Vastenactie 
Opbrengst tot nu toe 
De uitgangscollecte van zondag 16 maart voor Stichting Present 

en de verkoop van de koekjes op 23 maart brachten samen ruimt 500 euro op. De drie 
collecten voor de projecten van Kerk in Actie bedroegen ruim 850 euro. De 
Vastenmaaltijden leverden ook het een en ander op, maar die is op het moment van 
schrijven nog niet bekend. 
Komende zondag is de laatste collecte  voor de Vastenactie, namelijk voor noodhulp in 
Oekraïne (zie de informatie van Kerk in Actie elders in dit nummer). Als we de lijn van de 
opbrengsten doortrekken moeten we toch op een bedrag uitkomen dat ruim boven de 
1500 euro ligt. Een mooi resultaat. 
Pieter Wapenaar 
 
Help de voedselbank met PRODUCT VAN DE MAAND 
Product van de maand mei is: Doucheschuim 
Inleveren zaterdag 3 mei bij inzameling oud papier of 4 mei in het Kerkcentrum. 
Alvast bedankt weer voor uw medewerking. 
De inzameling van het toiletpapier was weer overweldigend.  
Atie van Witzenburg 
 
 



Bedankt! 
Blij verrast waren we toen we zondag een prachtige bos bloemen van de kerk mochten 
ontvangen. Het doet ons goed dat de gemeente met ons meeleeft middels de bloemen 
en post die wij mogen ontvangen. Wij willen jullie hier heel hartelijk voor bedanken, 
Lieve groetjes, 
Arthur en Suzan Jonkers 
 
Mijn gevoel bij de kaarsjes in ons Kerkcentrum 
Al ruim vier maanden is er in ons kerkcentrum de gelegenheid om in een sfeervolle 
omgeving een kaarsje aan te steken voor Iets of iemand aan wie jij denkt of om wie jij 
geeft en die je symbolisch jouw medeleven wilt geven. Naar mijn mening een prachtig 
initiatief waar ik ook héél graag gastvrouw voor wil zijn. Er zijn misschien mensen die van 
mening zijn dat het zéker niet zal werken omdat onze kerk nou eenmaal geen 
architectonisch of historisch meesterwerk is en ook niet in een prachtig vakantiegebied 
staat, dus in die zin ook geen aantrekkingskracht heeft om eens even nieuwsgierig 
binnen te lopen. 
Dat laatste is natuurlijk waar maar om díe reden hebben we er juist veel aan gedaan om 
er bekendheid aan te geven. Via onze mooie nieuwe  folder die we op diverse plaatsen 
hebben neergelegd, in de Vlaardingse kerken, bibliotheek en nog een aantal plekken, 
een bericht in de plaatselijke krant geplaatst, enz. De deur van onze kerk staat 
uitnodigend open en er staat een prachtig welkomstbord. Binnen in de mooie hal waar 
altijd een boeiende expositie is te bewonderen, wordt men welkom geheten door onze 
gastvrije vrijwilliger. Ik durf te zeggen, zóu een onbekende die onze kerk binnen stapt, en 
de geur van koffie opsnuift, onze sfeervol verlichte kerkzaal ziet, zich niet echt 
uitgenodigd voelen het kaarsje aan te steken waarvoor hij of zij kwam? Natúúrlijk wel! 
 
Zelf vind ik het zó waardevol en voel ik de sfeer altijd, in de kerkzaal bij de kaarsjestafel, 
het doet me wat en ik móet een kaarsje aansteken en ben blij te zien dat meerderen dat 
al deden de dagen voor mij. Ook heb ik heb de drang iets te schrijven in het boekje wat 
naast de kaarsjes ligt, over wat me bezig houdt en waarom ik een kaarsje aansteek.  
Ik hoop dat steeds meer mensen ervan horen, de weg weten te vinden en blij zijn met 
deze mogelijkheid. Als kaarsjes-team voelen we dit gelukkig allemaal en blijven we dit 
mooie initiatief onder de aandacht brengen! Lees ook eens in het boekje op de 
kaarsjestafel, zó alleen al kun je zien en voelen hóe waardevol het is deze kaarsjesplek te 
hebben in onze gemeente, pal naast de gedenktafel! We hopen dat veel mensen steeds 
vaker de weg naar de kaarsjes tafel vinden. We koesteren het mooie symbool van het 
kaarslicht, van warmte, licht en liefde, dat uitnodigt te denken aan anderen, te 
herdenken en zó verbonden te zijn! 
 
Mijn lichtje voor jouw donker, 
mijn warmte voor jouw kou, 
dát maakt onze verbinding 
en zegt: ‘ik geef om jou’! 
 
Marja van Aperen 
 


