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Zondag 6 april vieren we in Kerkcentrum Holy het Heilig Avondmaal. Deze zondag 
heeft de naam Judica, verschaf mij recht, gekregen. Op het rooster staat de lezing uit 
Lucas 20, 9-19 over de onrechtvaardige pachters. In tegenstelling tot de OT lezing uit 
Jesaja, wil ik een koppeling maken met Jozef die door zijn broers in de put wordt 
gegooid en het plan om hem te vermoorden uit Genesis 37. De kreet: ‘Verschaf mij 
recht’, vraagt om een reactie. Het thema is dan ook: Wat zou jij doen?  
Ds. Hugo M. Habekotté 
 
Zondag 13 april, Palmpasen, zal de dienst het karakter hebben van een 
ochtendgebed. De viering is voorbereid door een aantal gemeenteleden. Pieter 
schrijft hieronder daarover. Beide vieringen beginnen om 10:00 uur en zijn ook te 
volgen via de YouTubelivestream PWH Vlaardingen. 
André Betsema 
 
Vastenactie 
Opbrengst voor Stichting Present 
De uitgangscollecte van zondag 16 maart was bestemd voor het lokale project : 
Stichting Present. De opbrengst bedroeg € 253,25. 
 
Verkoop koekjes voor Vastenactie 

Vorige week zondag verkochten de jongeren in 
onze kerk koekjes, waarvan de opbrengst was 
bestemd voor de Vastenactie. Dat werd een 
groot succes. Allereerst omdat er veel bakkers 
waren die er met zijn allen voor zorgden dat de 
winkel van de jongeren goed gevuld was. En 
alles werd zowaar verkocht. Opbrengst: bijna € 
250. Bij de collecte-opbrengsten verderop in dit 
nummer kunt u zien wat de eerste collecte op 23 
en 30 maart voor onze wijk heeft opgebracht 
voor de Vastenactie. 

 
Avondmaal en andere vieringen 
Komende zondag 6 april is er avondmaal. Dat is de verschoven viering van 16 maart. 
Op zondag 13 april is het Palmpasen. Er is dan een ochtendgebied en de 
voorbereidingsgroep van gemeenteleden gaat daarin voor. De lezing is uit Lucas 19: 
28 – 38, de intocht in Jeruzalem. 
Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 april zijn er weer de avondgebeden in 
het kader van de Stille Week, voorbereid door Ria Witvoet, Loes Hössen, Nel van 
Bodegom en Pieter Wapenaar. 
 
Boekenkastje hangt aan de gevel!  



Aan de gevel van de kerk, onder de luidklok, 
hangt een kastje waarin boeken staan om uit 
te lenen. Maar er is ook een plank ingeruimd 
voor een voedselpakket in geval van nood. 
Daarin staan ingrediënten voor een 
eenvoudige maaltijd, zoals een pot chili con 
carne en rijst, of soep, of pasta met een saus 
in blik. Lenen kan, maar hoeft niet. In de hal 
van de kerk staat een krat waarin u boeken 
die u niet meer leest of etenswaren zoals 

hierboven genoemd kwijt kunt. Het gaat daarbij echt om maaltijd-ingrediënten, dus 
liever geen snacks en luxe producten. 
 
Oud Papier Actie (OPA) 

Op zaterdag 5 april staat de container weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy. 

Daar kunt u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht om uw oud papier, karton, boeken, 

tijdschriften en encyclopedieën bij ons in te leveren. Vóór de container staat er een 

tafel, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt afgeven en er tegenover een tafel met 

de krat voor de Voedselbank t.b.v. het product v/d. maand (Toiletpapier). 

De papierprijs (€ 45,00/ton) is nog steeds laag, dus hebben wij véél kilo’s nodig om 

de goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen? 

Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de afvalbak. 

Moedig ook uw kennissen, vrienden en familieleden aan om bij ons hun oud papier 

en karton te komen brengen, zodat wij een nog vollere container krijgen!! 

Opbrengst  februari: 1.980 kg - € 89,10. 

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 5 april, 

namens de OPA’s:  

Henk, Jan, Peter en Ruud. 

 

Een kaarsje 
Onlangs kwam het moment waarvan we wisten dat het zou komen: de vrouw van 
een goede vriend overleed na een heel zware tijd.  
De dag voordat de uitvaart was, moest ik in de kerk zijn voor een overleg. Nadat ik 
klaar was, liep ik even de kerkzaal in. Daar stak ik een lichtje aan en kon ik even 
rustig stilstaan bij het overlijden en bij het grote verdriet van mijn goede vriend, die ik 
dit jaar 35 jaar ken. Ik vond het mooi dat dit kon. Gewoon even stil zijn en een 
kaarsje aansteken. Ik vind het waardevol dat het nu ook een aantal keer paar week 
bij óns in de kerk kan: even binnenlopen, even stil worden, een kaarsje aansteken, 
eventueel iets erover opschrijven en – als daar behoefte aan is- je verhaal delen met 
degene die ‘kaarsjesdienst’ heeft. We hebben er een mooie, sfeervolle plek voor: de 
gedenkhoek. Natuurlijk, dat kan  ook thuis, maar het kan nu dus ook  in de kerk: de 
plek waar we vieren, delen, samenkomen, zingen, bidden, praten en luisteren, de 
plek waar we elkaar en God ontmoeten.   
Schroom niet om gebruik te maken van deze mogelijkheid. Het voelt fijn: even dat 
moment van rust. 
Petra Nijboer 
 
Wij gedenken Robert van der Hulst (overleden op 12 maart, 93 jaar, 
Stadhouderslaan). Bob was heel trouw, betrouwbaar, een lieve rots in de branding 



voor zijn gezin, een trotse opa. Hij stond bekend als een vriendelijk, rustig geduldig 
mens. Technisch, praktisch en zorgvuldig was hij ook. Hij was iemand van de 
achtergrond en hij wars van status.  Er zijn talloze mooie herinneringen, veel ervan 
op, rond en met zijn zelf afgebouwde boot.  
Lange tijd bleef Bob sportief, zelfs na de diagnose ALS. Hij verstond de kunst het 
leven te nemen zoals het kwam. Tot het laatst was hij helder van geest, en de ALS 
tastte ook zijn humor niet aan. Maar ineens na een griep namen zijn krachten in rap 
tempo af. Het ging niet meer. Wat fijn dat er dan barmhartigheid kan en mag zijn. In 
alle rust en na een liefdevol afscheid is hij gegaan.  
Tot het niet meer ging, kwamen Bob en Coby zo graag samen naar de diensten in 
het kerkcentrum. Voor Bob was en bleef zijn geloof ook daarna een grote steun. Hij 
geloofde dat hij naar het licht terug zou gaan. Op donderdag 20 maart was in het 
kerkcentrum het afscheid, waarna hij in kleine kring naar het crematorium is 
gebracht. We denken aan zijn allernaasten die hem in liefde los hebben gelaten maar 
hem erg zullen missen: Coby, de kinderen en kleinkinderen. We wensen hen toe dat 
het Licht van de Eeuwige waarin Bob zo geloofde hen troostend aan mag raken. 
Petra Nijboer  
 
 
 
 


