
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 17 MAART 2025- WIJKBERICHTEN HOLY 
 
Aanstaande zondag, 23 maart, zal Petra Nijboer bij ons voorgaan. Hieronder schrijft zij 
zelf hierover. Op 30 maart is Ds. Jan Bos onze voorganger. Beide vieringen beginnen om 
10:00 uur en zijn ook live te volgen via onze livestream: PWH Vlaardingen. 
 
Zondag 23 maart hoop ik voor te gaan. februari is de derde zondag van de 40-dagen tijd. 
De eerste  lezing voor deze zondag is Exodus 6: 2-8, waarin God tegen Mozes zegt dat hij 
het volk zal bevrijden uit het slavenbestaan en dat hij hen land zal geven dat hij aan 
Abraham , Izaäk en Jakob heeft beloofd. De tweede lezing is Lucas 13: 1-9, waarin de 
gelijkenis van de vijgenboom die geen vrucht draagt, centraal staat.  Midden in de 40-
dagen tijd horen we niet alleen van het lijden, maar ook van bevrijdende beloften. 
Petra Nijboer 
 
Vastenactie 
Opbrengst Vastenactie voor Stichting Present 
Op 16 maart telden we in de bussen die bij de uitgang een bedrag van € 253,25. Alle 
gevers hartelijk dank! De Vastenkalender uit Onderweg nr. 5 maakt het sparen 
eenvoudig. Komende zondagen kunt u de bijdrage voor de projecten in de eerste 
collecte kwijt.  
 
Donderdag 20 maart en 3 april: Inspirerende-Vasten maaltijd in de hal van ons 
Kerkcentrum. Inloop vanaf 18.00 uur. De maaltijd is van 18.30 – 19.30 uur. 
Je kunt daarna altijd nog naar een andere afspraak of gewoon nog even natafelen. 
Iedereen is welkom!!!!!! Van tevoren op geven is niet nodig. Met elkaar delen we het eten 
dat wordt meegebracht en er is soep vooraf! 
 

Bakkers gezocht! Zondag 23 maart 2025, vastenactie 
kindernevendienst 
Zondag 23 maart gaan we weer lekkernijen verkopen voor de 
vastenactie, inmiddels een leuke traditie tijdens de 
veertigdagentijd.  
Vindt u het leuk om de kinderen te helpen met bakken zodat 
zij de baksels vervolgens weer kunnen verkopen? Wij 
ontvangen de koek, cake graag!   

U kunt de zelfgemaakte lekkernijen voor de dienst aan de leiding van de 
kindernevendienst geven in de hal. 
Bent u meer van het opeten? Neemt u dan contant geld mee om iets te kunnen kopen bij 
de kinderen. De bijdrage gaat naar de vastenactie. 
Alvast dank voor uw medewerking!     
De kindernevendienstleiding: Jelle, Rosalie en Henriëtte. 



Help de voedselbank met PRODUCT VAN DE MAAND! 
Het product van de maand april is: TOILETPAPIER  
Graag 5 april inleveren bij inzameling oud papier of 6 april in Kerkcentrum. 
Alvast bedankt voor uw medewerking! Altijd weer boven verwachting! 
Atie van Witzenburg  
 
KCH Doet op 14 maart 
Op vrijdag 14 oktober stak een groep enthousiaste vrijwilligers weer de handen uit de 
mouwen om de kerk van binnen en van buiten een grote schoonmaakbeurt te geven. Van 
alle zalen de ramen binnen en buiten zemen, deuren binnen en buiten afnemen, spinrag 
langs de plafonds ragen, radiatoren stofvrij maken, stofzuigen, de perken vullen met 
violen, de terrassen ontdoen van groene aanslag en wildgroei, kortom alles zag er weer 
spic en span uit om half vier. Dat geeft de vaste schoonmaakploeg weer moed om hun 
wekelijkse ronde door de kerk te maken. Alle werkers van het eerste tot en met het 
laatste uur hartelijk dank! 
Jan van der Meer, Corrie Velthuizen en Pieter Wapenaar 
 
Boekbespreking Jezus waarom?  Vervolg 
Deze avonden werden goed bezocht en ook gewaardeerd. We zijn nog niet klaar met het 
boek. dus we gaan nog even door. 
De volgende avond is op maandag 24 maart en er volgen dit seizoen nog twee avonden: 
de maandagen 28 april en 26 mei. We starten om 19.30 
Petra Nijboer 
 
Rouwkring 
Een dierbaar mens verliezen aan de dood doet de wereld even stil staan. Degenen die 
dat hebben meegemaakt weten hoe moeilijk het is om woorden te geven aan dat grote 
verdriet. Het kan heel fijn zijn om over je ervaringen te praten met mensen die  het zelf 
hebben meegemaakt. Daarom organiseren we zeer binnenkort weer een rouwkring in 
Holy,, bedoeld voor mensen uit alle wijken. Er zullen verschillende thema’s aan de orde 
komen. We hebben voor deze kring mensen persoonlijk  uitgenodigd die in de afgelopen 
jaren hun partner hebben verloren. Het kan zomaar zo zijn dat u bij de doelgroep hoort, 
maar dat u (onbedoeld) geen uitnodiging heeft ontvangen, maar wel mee zou willen 
doen. Dat kan. De kring start op donderdagmorgen 27  maart. Het is belangrijk om erbij 
te zeggen dat de ervaring leert dat deze bijeenkomsten als té belastend worden beleefd, 
wanneer het verlies korter dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden.  
Als u mee wilt doen, meld u zich dan aan. Voor ons is het fijn als u dit uiterlijk maandag 
24 maart doet.  
De kring wordt gehouden op donderdagmorgen 27 maart, 10 april, 24 april, 8 mei, 22 
mei en 5 juni.. We beginnen om 10.00 uur met koffie. De ochtenden vinden plaats in 



Kerkcentrum Holy aan de Reigerlaan. Mocht u onverhoopt één van deze data niet 
kunnen, dan is dat niet erg.  
Mocht u een drempel voelen, weet dan dat u niet de enige bent. Als u eerst iets meer wilt 
weten, laat dit dan gerust weten.  We hopen op bijzondere momenten met elkaar, 
waarbij de deelnemers elkaar kunnen bemoedigen en steunen. 
Loes Hössen en Petra Nijboer 
 
Opgave en/of informatie:  Petra Nijboer  
(gpmnijboer@gmail.com  
06-27156988) 
 


