
Maandag 20 januari 2025 – KOPIJ ONDERWEG – Wijkberichten Holy 
 
Op zondag 26 januari sluiten we met elkaar de week van gebed voor de eenheid van de 
kerken af in de Bethelkerk. Er is dan geen dienst in het Kerkcentrum! De viering is samen 
met de wijkgemeenten Ambacht-Oost en Centrum-West én de Deelgemeenschap van 
de RK Willibrordparochie (Lucaskerk en Pax Christikerk). De viering begint om 10:00 uur. 
Op zondag 2 februari a.s. zal Ds. Hugo Habekotté bij ons voorgaan in een viering waarin 
wij ook het Heilig Avondmaal zullen vieren. De laatste viering was in oktober 2024, dus 
het is fijn om weer met elkaar brood en wijn te delen. Ook deze viering begint om 10:00 
uur en is ook te volgen via onze livestream op YouTubekanaal PWH Vlaardingen. 
André Betsema 
 
Help de Voedselbank! 
Het product van de maand februari is SOEP. 
U kunt uw bijdrage afgeven tijdens de inzameling van het oud papier op 1 februari en op 
zondag 2 februari wanneer u naar de viering in het Kerkcentrum komt. 
Alvast bedankt voor uw altijd enthousiaste medewerking! 
Atie van Witzenburg 
 
Oud Papier Actie (OPA) 
De afgelopen maanden was de container bijna vol met papier en karton. 
Dit willen wij op zaterdag 1 februari uiteraard evenaren, want dan staat de container 
weer op de stoep van het Kerkcentrum Holy waar u tussen 9:00 – 11:30 uur terecht 
kunt om uw oud papier, karton, boeken, tijdschriften en encyclopedieën bij ons in te 
leveren. Dat mag in papieren zakken en kartonnen dozen. 
Vóór de container staat er een tafel, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt  afgeven 
en er tegenover een tafel met krat voor de Voedselbank t.b.v. het product v/d. maand. 
De papierprijs (€ 45,00/ton) is nog steeds laag, dus hebben wij véél kilo’s nodig om de 
goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen? 
Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de afvalbak. 
Moedig ook uw kennissen, vrienden en familieleden aan om bij ons hun oud papier en 
karton te komen brengen, zodat wij een nog vollere container krijgen!! 
Opbrengst december: 2.540 kg – € 114,30. 
Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 1 februari, 
namens de OPA’s: 
Henk, Jan, Peter en Ruud 
 
Inspiratiemaaltijd op 6 februari 
Op 9 januari vierden we met een kleine dertig deelnemers de inspiratiemaaltijd. Het was 
weer een feest om alle meegebrachte gerechten op tafel te zien staan. De formule van 
soep en zelf wat maken heeft zichzelf inmiddels bewezen. Mensen durven ook te komen 
als ze net even geen tijd hadden om iets klaar te maken, omdat er altijd meer dan 
genoeg is. De eerstvolgende inspiratiemaaltijd is op donderdag 6 februari. We 
beginnen dan om 18.00 uur, zodat we wat meer tijd hebben om ontspannen met elkaar 
te eten en bij te praten. Daarna zal er elke maand een inspiratiemaaltijd zijn op de eerste 
donderdag van de maand. De bijbehorende data leest u in een volgende Onderweg. 
 



Bedankt! 
Hierbij willen wij hartelijk bedanken voor het mooie bloemstukje dat wij afgelopen 
zondag mochten ontvangen. Helaas  was het  voor ons moeilijk om de kerkdienst te 
bezoeken, maar hebben het wel gevolgd op YouTube. Het geluid ontbrak helaas, maar 
we konden het toch enigszins volgen. Het was voor ons een  mooie afsluiting van ons 
jubileumjaar. 
Hartelijke groeten, 
Kees en Ria van der Roest 
 
80 jaar Bevrijding 
Foto’s, onze telefoons staan er vandaag de dag vol mee. Herinneringen die we hebben 
vastgelegd om niet te vergeten. Soms ben ik op zoek naar die ene foto en schrik ervan 
hoeveel er in korte tijd zijn bijgekomen.  

Onlangs ben ik op bezoek bij Hans en Gre van 
Ekelenburg. De foto hiernaast is één van de weinige 
foto’s die Hans van zijn vader Dirk heeft. De foto is 
gemaakt slechts enkele weken voordat hij tijdens de 
Tweede Wereld Oorlog wordt opgepakt en naar 
Duitsland wordt afgevoerd. Hij zou nooit meer 
terugkeren. Op 11 mei 1945, overlijdt hij op 28 jarige 
leeftijd als gevolg van zijn verblijf in een 
concentratiekamp. Hans, inmiddels de tachtig 
gepasseerd, is dan 1,5 jaar oud. Deze ene foto, een 
kostbaar bezit, begin van zijn levenslange zoektocht 
naar zijn vader. Wie was, wat deed hij, waarom werd 
hij opgepakt? Hans is een goede verteller en tijdens 
het gesprek krijg ik een beeld van de man op de foto. 
In zijn korte leven was zijn vader hulpprediker in 
Nieuw Amsterdam.   
Dit jaar is het tachtig jaar geleden dat Nederland 
werd bevrijd. Wellicht zijn er bij u thuis, op zolder of 
ergens onder in een la nog herinneringen aan die tijd. 

Misschien hebt u nog verhalen die u als kind van uw ouders hebt meegekregen. Foto’s of 
andere spullen uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Wat zou het bijzonder zijn om al 
die foto’s, spullen en verhalen samen te brengen in een kleine tentoonstelling rond 
tachtig jaar bevrijding in de week van 5 tot en met 11 mei.  
Op zondag 11 mei vormen de handgeschreven preken van Dirk van Ekelenburg die door 
de familie zijn bewaard een onderdeel van de kerkdienst. 
Ds. Hugo M. Habekotté 
 
In Memoriam 
Op 1 januari is overleden: Hendrina, Rini van Denderen van Dorp in de leeftijd van 96 
jaar. Na een val enkele jaren geleden is Rini vanuit haar aanleunwoning bij Drieën-
Huysen verhuist naar zorgcentrum Het Zonnehuis. De zorg die zij hier mocht ontvangen 
deed haar goed en droeg bij aan de laatste paar gezegende jaren. 



Het lied ‘Ga met God en Hij zal met je zijn’ was het thema van de afscheidsdienst in de 
aula van begraafplaats Holy. Een zegen ontvangen en tot zegen zijn, het is van alle tijden 
en staat al heel vroeg in de Bijbel. 
Rini heeft een bewogen leven gehad. Heeft reizen gemaakt, vele jaren in Amerika 
gewoond met haar man Jan, in Nederland nog vele mooie jaren gehad met Piet en Kees. 
Rini was een eenvoudige, eigenzinnige vrouw zoals haar neven en nichten haar 
noemden. Leefde eenvoudig, maar las veel en had een brede belangstelling voor alles 
en iedereen om haar heen. Rini was een gelovige vrouw, genoot van kerkdiensten, en 
bovenal, had God als haar Leidsman in haar leven. Ervaarde de zegeningen van haar 
Bron van leven. Of in het leven alles voor de wind gaat of allemaal even tegen zit; Ga met 
God en Hij zal met je zijn. We bidden voor haar broer en zwager, Joop en Cor en voor de 
neven en nichten die liefdevol om haar heen hebben gestaan. 
Loes Hössen 
 
Op 6 januari 2025 is overleden Aart Kool in de leeftijd van 81 jaar. Velen zullen zich Aart 
herinneren als een maatschappelijk betrokken persoon. Zijn verdiensten voor de 
Vlaardingse samenleving komen tot uiting in de onderscheidingen die hij bij leven mocht 
ontvangen. Aart is indertijd gedecoreerd als Ridder in de orde van Oranje-Nassau en 
mocht ook de penning van de stad Vlaardingen in ontvangst nemen. Zijn karakter was 
vooral bescheiden te noemen. Hij hoefde niet zo nodig op de voorgrond.  
Zijn vrouw Teunie, de kinderen en kleinkinderen herinneren Aart vooral als een lieve 
zachtaardige man en vader en een fijn familiemens. Hij was zeer betrokken bij de 
ontwikkeling van zijn kinderen en later kleinkinderen. Dat hij de laatste jaren door zijn 
ziekte is veranderd, was moeilijk voor hemzelf en heeft de onderlinge band en liefde 
alleen maar sterker gemaakt. 
Aart was een buitenmens. Zijn liefde voor de natuur komt onder andere tot uiting in vele 
wandelingen die hij maakte en tijdens de fietsvakanties. Vijftien keer is Aart samen met 
Teunie naar Oostenrijk gefietst.  
Tijdens de dankdienst voor zijn leven vormt het allereerste kerklied van Huub Oosterhuis 
de basis voor de overdenking. Dit lied ontstaat bij Oosterhuis in 1959 op de fiets ergens 
tussen Winsum en Groningen, bij tegenwind: ‘Zolang er mensen zijn op aarde.’ De 
dichtregel: ‘Gij voedt de vogels in de bomen, gij kleedt de bloemen op het veld,’ geeft de 
vreugde weer die Aart aan zijn wandelingen heeft beleefd.  
Zoals het zacht geratel van de fietsketting het landschap van herinnering 
aaneenschakelt, zo hebben wij afgelopen maandag tijdens de uitvaart stil gestaan bij 
zijn leven. De grote opkomst maakt duidelijk dat hij door velen wordt gemist. Wij wensen 
Teunie, de kinderen en kleinkinderen en verder ieder die Aart bij leven heeft gekend en 
liefgehad, sterkte en Gods kracht toe. 
Ds. Hugo M. Habekotté 
 


