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Oecumenische Kerstviering in de Meerpaal.

Op vrijdag 22 december is er om 14.30 een oecumenische kerstviering in de
brasserie van de Meerpaal. Van harte welkom!

Loes HOssen en Petra Nijboer

Vierde Advent, zondag 24 december. Vanwege de veelheid van opeenvolgende
diensten en vieringen in deze Kerstperiode staat de kerkdienst van deze zondag in
het teken van een ochtendgebed. Voor deze viering wordt u uitgenodigd om op de
voorste rijen plaats te nemen. De viering begint met het aansteken van de
Paaskaars. De lezingen worden afgewisseld met het zingen van bekende
Adventsliederen. Na de korte viering is er ruim de tijd om elkaar onder het genot van
een kop koffie en iets lekkers te ontmoeten.

Kerstavond samen met de Pax

Net als vorig jaar is er op 24 december om 19.00 uur een viering met en voor
kinderen en jongeren samen met onze buren, waarbij natuurlijk iederéén welkom is.
Kinderkoor Okido heeft een doorstart gemaakt en zal zingen onder begeleiding van
Annika met op piano Marit. Voorgangers zijn Anne van der Horst en ondergetekende,
maar er is ook inbreng van jongeren zelf. We hopen op een feestelijke dienst!

Petra Nijboer

Eerste Kerstdag, maandag 25 december is een feestelijke viering rondom de
geboorte van Jezus in de stal van Bethlehem. Aan deze dienst werkt familiegroep
Jun mee. Het thema van de dienst is: ‘Zoek vrede bij dit kind’ en sluit aan bij één van
de liederen die Jun ten gehore zal brengen. Met u en jou zien we uit naar een mooie
warme viering. Dus graag tot ziens op Eerste Kerstdag om 10:00 uur.

Oudjaarsdag, zondag 31 december zal Mw. Ds. Laura Dijkhuizen bij ons voorgaan.
Zij was al eerder bij ons te gast.

Op zondag 7 januari 2024 zal onze wijkpredikant, Ds. Hugo Habekotté voorgaan in
de eerste viering van het nieuwe jaar. Na afloop is er alle tijd voor ontmoeting en
nieuwjaarswensen.

° o Solidaridad en de transparante handelsketens op
Solidaridad <vond

De adventstijd is van oudsher de periode waarin vanuit de kerken aandacht wordt
besteed aan het werk van Solidaridad.

Solidaridad staat voor duurzame productieketens. Van de boer tot op uw bord. Van
de arbeider naar kledingstuk. De Kerstavondcollecte zal worden bestemd voor het
werk van Solidaridad.

Onzichtbare misstanden in handelsketens: kleding



De problemen in de kledingindustrie vallen in grote lijnen in twee delen uiteen. De
belasting van het milieu en de arbeidsomstandigheden en de slechte betaling van de
producenten. Van de Rotterdamse hoogleraar Jan Rotmans is het volgende citaat:
‘De kledingindustrie is ongelofelijk vervuilend en stoot net zoveel CO2 uit als de
luchtvaart en de scheepvaart samen. Alleen al in Nederland wordt elk jaar 150
miljoen kilogram kleding verbrand. We hebben per persoon ongeveer 170
kledingstukken in de kast hangen, we dragen een kledingstuk gemiddeld maar zeven
keer, terwijl we steeds meer kleding kopen’

Solidaridad ondersteunt initiatieven die proberen de ketens in de kledingindustrie
transparanter te maken. Dat is heel lastig.

Toch heeft Solidaridad het voor elkaar gekregen dat 50% van de Nederlandse
textielbedrijven is aangesloten bij het Convenant Duurzame Kleding en Textiel en
6000 fabrieken van bedrijven binnen het convenant zijn openbaar gemaakt. Via
lobbywerk in Brussel hoopt men in 2025 een betere wet- en regelgeving voor eerlijke
kleding te hebben bereikt.

Hoe weerbarstig de problematiek is, blijkt uit het interview met Kim van der Weerd,
ex-ondernemer in de Textielindustrie in Cambodja in TROUW van 13 januari. Zij zegt
onder meer: ‘De grote kledingmerken zijn in feite de boosdoeners van het onrecht in
de kledingindustrie. Zij sturen op de laagste prijs, daaraan wordt alles ondergeschikt
gemaakt. Onafhankelijke inspecteurs krijgen veel te weinig tijd om hun controles uit
te voeren.’

Tenslotte: Wat kun jij doen?

Tip! Zorg ervoor dat je beter weet wat je draagt. Via de Open Apparel Registry kun je
zien waar jouw favoriete merken hun kleding laten produceren. En de Cotton
Ranking laat zien hoe goed bedrijven scoren op het inkopen van duurzaam katoen.
Geef uw bijdrage in de Kerstavonddienst of op rekeningnummer NL82 INGB 0000
5562 94 t.n.v. MOV-ZWO onder vermelding van Solidaridad 2023.

Pieter Wapenaar

Bonte kerstboom: Wie doet er mee?!?
Denkt u nog aan het mee optuigen van de kerstboom in de kerk? Het kan nog!

Goede wensen

De kerstdagen zijn in aantocht, het einde van het jaar in zicht en dat merken we aan
onze brievenbussen. Hartelijk dank voor alle goede wensen die ons via deze of
andere wegen bereiken.

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen toe, een veilig Oud en Nieuw en alvast
vrede en alle goeds voor 2024.

Mede namens Anja en Frank,

Ds. Hugo Habekotté en Petra Nijboer

Kaya op zaterdag 23 december in de Vredeshalte

Al ruim 25 jaar neemt Kaya mensen mee op reis met verhalende en inhoudelijke
liedjes. Het nieuwste album van Kaya heet "wat ik achter laat". Een cd met 10 eigen
liedjes die roeren en ontroeren.

Op 23 december treedt Kaya vanaf 14 uur op in de Vredeshalte op het Liesveld 126
in Vlaardingen. Naast liedjes uit het programma "wat ik achter laat”, en bekend ouder
werk, zullen ook nieuwe liedjes ten gehore gebracht worden. Luister voor een
voorproefje naar de albums van Kaya op Spotify of via https://artist.link/kaya



https://artist.link/kaya

Pieter Wapenaar

Help de voedselbank!! "PRODUCT VAN DE MAAND”

Wegens enorm succes geprolongeerd!! Ook in 2024 willen wij graag weer producten
inzamelen voor de voedselbank. De maandelijks opbrengst in het afgelopen jaar
was steeds boven verwachting. Heel veel dank hiervoor. In de maand januari staat
SOEP op de lijst. Zaterdag 6 januari in te leveren bij “oud paper”, zondag 7 januari in
Kerkcentrum. Bij voorbaat onze dank.

Atie van Witzenburg

Oud Papier Actie (OPA)

Ook in het nieuwe jaar staan wij natuurlijk weer met de container op de stoep van het
Kerkcentrum Holy en deze keer op zaterdag 6 januari.

Daar kunt u tussen 9:00 — 11:30 uur terecht om uw oud papier (zonder plastic),
karton, boeken en tijdschriften bij ons in te leveren.

VOor de container staat een tafel, zodat u uw papier/karton makkelijk kunt afgeven.
De papierprijs (€ 33,75/ton) blijft nog steeds laag, dus hebben wij véél kilo’s nodiqg
om de goede doelen te blijven steunen, via onze Wijkkas. Wilt u ons daarbij helpen?
Door het oud papier van de buren mee te nemen bijvoorbeeld i.p.v. in de afvalbak.
De hoeveelheid loopt langzaam terug, zo ook helaas de opbrengst, dus moedig uw
buren, vrienden en familieleden aan om bij ons hun oud papier en karton te brengen.
Op naar een volle container!! Opbrengst november: 1.960 kg - € 66,15.

Allen hartelijk dank voor uw bijdrage en graag tot ziens op zaterdag 6 januari,
namens de OPA’s: Henk, Jan, Peter en Ruud

Avondmaal

Op de gemeente-avond van 26 oktober is aangekondigd dat de kerkenraad wilde
onderzoeken of er een vorm van avondmaalvieren is, zonder gebruik te maken van
de kleine glaasjes voor de wijn. Uiteindelijk resulteerde dat in een viering waarbij
ouwels werden gedoopt in wijn. Daar heeft de kerkenraad zowel positieve als
negatieve reacties op gekregen. Een deel van de negatieve kritiek had ook
betrekking op de vorm van de avondmaalsliturgie. Er is in de
kerkenraadsvergadering van 4 december besloten om de volgende keer (11 februari
2024) weer te vieren met glaasjes en brood. Voor mensen voor wie de glaasje te
klein zijn om goed vast te kunnen houden, zijn dan grotere glaasjes beschikbaar.
Daarnaast gaat de taakgroep Eredienst kijken hoe we de Avondmaalsliturgie kunnen
vormgeven. Er is keuze uit een traditionele vorm, maar er kunnen ook andere teksten
gebruikt worden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat we tot een vorm komen die bij
onze gemeente past en vertrouwd aanvoelt. In de kerkenraadsvergadering van 8
januari 2024 wordt daar een besluit over genomen.

Koffiemiddag

Dit keer weer eens een berichtje van de vrijdagmiddag.

Elke vrijdagmiddag zijn wij er met een kopje koffie of thee en iets lekkers erbij.
Soms, bij bijzondere gelegenheden is er weleens een advocaatje met slagroom.

Er wordt ook regelmatig getrakteerd door jarige bezoekers.

Afgelopen vrijdag, zo vlak voor de verjaardag van de Goedheiligman was het ook
gezellig. Eric-Jan Peereboom en Kees Wapenaar verrasten ons op een mini concert
en natuurlijk zongen alle aanwezigen mee met bekende sinterklaasliedjes.

Ook was er voor iedereen een aardigheidje van die lieve Sint.



Dus was u er niet, dan heeft u veel gezelligheid gemist.

De vrijdag voor kerst (22 dec.) komen zij nog een keertje terug met kerstliedjes.
Dus weet: u bent van harte welkom!!!

(dit stukje komt door een foutief emailadres nu pas in de onderweg)

Leni van den Berg

Tentoonstelling ‘Kleurrijke engelen’. Op 15 december is de tentoonstelling van
Adrie Huisman in Kerkcentrum Holy geopend. De engelen zijn door Adrie speciaal
voor onze gemeente gemaakt. Zoals dat gaat bij kunst, het roept iets op. Sommige
vormen gaan terug op aloude tradities, andere vormen zijn meer eigentijds. De engel
die ‘herinnert’ aan de engel van de annunciatie van Fra Angelico naast een meer
kubistische engel. In de laatstgenoemde spreekt mij persoonlijk de rechtlijnigheid en
hoekigheid aan die volgens de kunstenaar niet alleen bij mensen maar ook onder
engelen voorkomt. Op 18 januari komt Ds. Wim Markus uit Bergschenhoek een
lezing over engelen geven. De avond begint om 19:30 uur. Schrijf het alvast in
uw/jouw agenda. Op 22 januari maken de engelen weer plaats voor een andere
tentoonstelling.

ds. Hugo M. Habekotté

Overleden

Op 15 december is overleden Marleen van der Vlies- Roozeboom. Ze woonde
IJsselhoevedreef 20 en werd 71 jaar. Onverwacht snel heeft Marleen het leven los
moeten laten. Eerst en vooral betekent haar overlijden een enorm verlies voor Hans,
de kinderen, kleinkinderen, en andere naasten. Daarnaast laat Marleen een grote
leegte achter in zowel onze wijkgemeente als de hele protestantse gemeente
Vlaardingen. Ze zal ontzettend gemist worden. In de volgende Onderweg zal op deze
plek uitgebreider aandacht worden besteed aan haar overlijden.

Petra Nijboer



