
KOPIJ ONDERWEG – MAANDAG 5 JUNI 2023 – WIJKBERICHTEN HOLY 
 
De komende zondag, 11 juni en de zondag daarop, 18 juni, zal onze wijkpredikant. 
Ds. Hugo Habekotté voorgaan. Beide vieringen beginnen om 10:00 uur en zijn ook te 
volgen via onze livestream PWH Vlaardingen. U bent van harte welkom! 
 
Goede Reisdienst op zondag 25 juni 
Zondag 25 juni stappen er weer jongeren over van de kindernevendienst naar de 11+ 
groep, tijd voor een feestje dus! Deze dienst organiseren we als een gezinsdienst 
waarbij iedereen welkom is tijdens de dienst. Een feest voor jong en oud. Rob van 
Mourik zal deze dienst leiden.  
 
Help de voedselbank 
Het product van de maand is in juni rijst en pasta (spaghetti, penne e.d.) Velen van  u 
hebben het wellicht ingeleverd bij de inzameling “oud papier”. Wegens de 
samenkomst van ”Noorderlicht” op 4 juni missen wij waarschijnlijk toch een groot 
aantal vaste donateurs. Op 11 juni hopen wij alsnog rijst en pasta in te zamelen 
omdat er vrijwel geen voorraad meer is bij de voedselbank. Alvast bedankt voor uw 
bijdrage. 
Atie van Witzenburg 
 
Zaterdag 10 juni is er een viering in Kerkcentrum van EOASIS, een 
Kerkgenootschap der Zevende dag Adventisten. Zij komen op zaterdag bij elkaar 
voor vieringen, bijbelstudie en andere activiteiten. De huur van hun gebouw is 
opgezegd en de vraag kwam bij de gemeente van Kerkcentrum Holy of er bij 
ons ruimte was om de kerk te gebruiken. Na veel overleg is zaterdag 10 juni een 
“proef” van beide kanten. We hopen dat deze gemeenschap zich welkom voelt/gaat 
voelen in het Kerkcentrum. 
 
Bedankt! 
Lieve mensen, wat een verrassing! Bedankt voor de mooie bloemen met de 
geschreven kaart die ik vanuit de kerk mocht ontvangen. 
Riet van Wettum 
 
Vrijdagmiddag 5 mei 2023 
In eerste instantie hadden we geen koffiemiddag gepland omdat het 5 mei was. 
Maar na overleg en omdat er voor de ouderen in Holy weinig te doen was, toch 
besloten om gewoon open te zijn. 
Helaas werkte het weer ook deze middag niet zo mee. Toch kwamen er een tiental 
dames en echt waar ook twee heren op de koffie en het praatje af. 
Omdat het toch een bijzondere dag was, hadden we iets lekkers bij de koffie. 
Maar in de loop van de middag kwam er ook het bekende advocaatje met slagroom 
op de proppen. Op twee na wilde iedereen een lekker glaasje advocaat. Voor de 
anderen was er een sapje. Met elkaar hebben we geproost op de bevrijding al is die 
niet voor iedereen van toepassing en vanzelfsprekend. Er is immers nog oorlog  
genoeg in de wereld. Maar wij herdachten en vierden onze bevrijding van lang 
geleden. En tevreden ging ieder weer naar huis. 
Leni van den Berg 
 



Wij gedenken Cornelis Anton van Rijn (overleden op 23 mei, Churchillsingel 391, 
93 jaar). Cor was een vriendelijke rustige man, gelovig, kerkelijk meelevend en een 
beetje op zichzelf. Cor was geen echte prater. Hij had wel gevoel voor humor.  Na het 
verlies van zijn eerste vrouw Toos  vond hij opnieuw liefde bij Sjaan. Hij genoot van 
de kleinkinderen van Sjaan die hij er als bonus bij kreeg. In 2007 trouwden zij en ze 
hadden nog hele mooie jaren samen. Ze gingen er graag op uit. Ze hadden jarenlang 
een tweede kerkelijk thuis in Bredevoort. 
De kwetsbaarheid nam toe, daarom verhuisden ze samen naar de flat bij Uitzicht. 
Toen Cor meer zorg nodig had, was er een plek voor hem in Uitzicht zelf. Elke dag 
ging Sjaan naar hem toe. Hij leverde steeds meer in, maar waardeerde de liefdevolle 
zorg en aandacht van het personeel. Naar de kerk gaan lukte voor Cor niet meer, 
maar vorig jaar hebben we bij hem op de kamer samen met Sjaan Avondmaal 
gevierd en dat betekende veel voor hem. Ondanks zijn kwetsbaarheid kwam zijn 
overlijden vrij plotseling. Gelukkig was Sjaan er bij en is hij rustig overleden.  
Op 31 mei was het afscheid in de aula van crematorium Beukenhof, waarbij de 
woorden van Psalm 121 klonken: Mijn hulp is van de Heer die hemel en aarde 
gemaakt heeft. Dat Sjaan en anderen die Cor missen zich getroost mogen weten 
door deze woorden. 
Petra Nijboer  
 


