Liturgische bloemschikkingen 1° Kerstdag 2021

'In een ander licht' is het thema van Advent en Kerst 2021.
Met de geboorte van Jezus gaf God ons licht in het donker.
Met Zijn komst als kind naar onze aarde komt de toekomst
ons al tegemoet. De vaste grond voor een goede afloop is
door Jezus gelegd. Dat werpt een ander licht op ons leven.
In dat vertrouwen mogen we Kerst vieren en laten

zien dat we leven vanuit de hoop op een beter leven.

Licht in het donker, de eersten die daarvan hoorden,

zijn de herders, die de wacht houden bij hun kudde.

Zij krijgen de opdracht om naar Betlehem te gaan en zien
als eersten het Kind waarop iedereen wachtte.

In de liturgische schikking ziet u het beeld van de zon.

De kleur goud is een verwijzing naar de Eeuwige.

De zon die iedere morgen opkomt en alles weer in een nieuw licht zet.
In het begin van de adventstijd is de zon bescheiden.

Nu met Kerst straalt de zon in volle glorie.

We zien veel winters groen dat staat voor Gods eindeloze genade.

De witte rozen symboliseren het licht.

De Orchideeen staan voor de overwinning van de Here Jezus

door zijn komst naar deze wereld.

“Licht wil in ons wonen”



